Winters rondje met
Erik de Haan door de

f

Zin in een winterwandeling waar je de wind voelt, de
stilte ervaart en de lucht je overdondert? Boswachter Erik
de Haan heeft zo'n rondje voor je uitgestippeld. Zes kilo-

meter struinen langs goudgeel riet en mystiek moerasbos.

et is knijpen met de ogen op de Dammerkade,
net buiten het lintdorp Ankeveen (NH). Het
harde zonlicht weerkaatst op de ijsvlaktes aan

weerszijden van het wandelpad. Het deert

M boswachter Erik de Haan geenszins. Ook na 33
jaar geniet hij nog volop van deze weidse veenstreek. “Dit
landschap zit in m'n genen. Ik ben hier geboren en getogen
en was als jongetje dagelijks in de polder te vinden. Soms
midden in de nacht, op plekken waar je eigenlijk niet mocht
komen. Tk ben vroeger heel wat achterna gezeten, maar ze
kregen me nooit te pakken”, glundert de rijzige natuurlief-
hebber. In de vrieskou lopen we verder over de Dammer-
kade, een oude grens tussen Stichts en Hollands Ankeveen.
Ogenschijnlijk zie je geen verschil, maar dat is er wel, zegt

Erik. “Het water aan Stichtse kant is veel schoner. Daar

- gekomen en veel vervuild slib is gebaggerd. Pure winst voor

Erik de Haan (52) werkt ruim
dertig jaar in de Ankeveense
Plassen. Als het even kan
trekt hij schaatsend door het
gebied op zoek naar dieren in

de sneeuw.

komen bijvoorbeeld kranswieren voor. Aan de overzijde
wordt het water onder meer gevoed door de Karnemelk-
sloot en is het troebeler. Desondanks is de waterkwaliteit elzenkatje
hier de afgelopen tien, twintig jaar met sprongen vooruit

gegaan. Er zijn veel meer aansluitingen op de riolering

de natuur”.

KLUUNPLEK

Al snel stuiten we op de eerste kluunplek.

Op rubberen matten steekt een groepje schaatsers de
Dammerkade over. Krakend vervolgen ze hun weg over
de Hollandse Wetering richting molen Hollandia. Niet al
te soepel, want het is hikkelen geblazen op de bobbelige
ijsvlakte vol scheuren. Toch lacht het schaatsvolk vrolijk.



